Jr Dokuzuncu Lema 


İktisat Risalesi 
İktisat ve kanaate, israf ve savurganlığa dairdir. 
Nas Y5 lils 6 


i kerime, iktisadı, yani tutumlu olmayı kesin bir şekilde em- 


Şu ayetredip israfı açıkça yasaklayarak gayet mühim bir hikmet dersi veriyor. 


Bu meselede yedi “nükte” var. 
BİRİNCİ NÜKTE 

Rahim Yaratıcımız, insana verdiği nimetlerin karşılığında şükür istiyor.? İsraf. şükre zıttır, nimete karşı, sonu hüsran olan bir hafife almadır. 
İktisat ise nimete, kazançlı bir hürmet göstermedir. 

Evet, iktisat hem manevi bir şükür, hem nimetlerdeki ilahi rahmete karşı hürmet, hem kesin bir bereket sebe sebebi, hem bedene perhiz gibi bir sağlık kaynağı, hem insanı manevi dilenciliğe düşmekten kurtaracak bir izzet “vesilesi, hem de nimetlerin içindeki-lezzeti hissetmeye ve lezzetsiz gibi. görünen r nimetlerdeki lezzeti tatmaya kuvvetli bir sebeptir. , İsraf ise bütün bu hikmetlere zit t olduğundan, vahim neticeler 


oğurur. 


| kizin: 
pa w /“yi iyin, için fakat israf etmeyin.” (A'râf süresi, 7/31). 
Bkz. “Eğer şükrederseniz nimetlerimi daha da artırırım.” (İbrahim süresi, 14/7). 
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IKİNCİ NÜKTE 
Fatır-ı Hakim, insanın vücudunu mükemmel bir saray ve munta- 

; ir curet Mlz, e o zam bir şehir S vennde yaratmıştır. Dildeki tat alma duyusu bir kapıcı hükmündedir; sinir ve damarlar tat alma duyusu ile vücudun merkezindeki mide arasında telefon ve telgraf telleri gibi haberleşmeyi sağlar, ağza gelen maddeyi o damarlar vasıtasıyla haber verir. O madde beden ve mide için lüzumlu değilse dil “Yasaktır!” der, onu dışarı atar. 


Bazen de bedene faydası olmamasının yanında zararlı ve acı ise hemen dışarı atıp tükürür. 


İşte madem ağızdaki tat alma duyusu bir kapıcıdır ve mide, bedeni idare eden bir efendi ve hâkimdir. O saraya veyahut şehre gelen ve sarayın hâkimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş nevinden onun ancak beş derecesini vermek uygun olur, daha 


fazlasını değil. Ta ki kapıcı gururlanıp baştan çıkarak vazifesini unutmasın, fazla bahşiş veren ihtilâlcileri saraya sokmasın. 


İşte bu sırra dayanarak, şimdi iki lokma farz ediyoruz. Biri peynir ve yumurta gibi besleyici maddelerden bir kuruşluk, diğer lokma ise en güzel baklavadan on kuruşluk olsun. Bu iki lokma ağza girmeden, büyüklük bakımından farkları yoktur, eşittirler; boğazdan geçtikten sonra vücudun beslenmesinde de yine eşittirler, hatta bazen bir kuruşluk peynir daha besleyicidir. Yalnız ağızdaki tat alma duyusunu okşamak bakımından aralarında yarım dakikalık bir fark var. Yarım dakikanın hatırı için bir kuruş yerine on kuruş vermenin ne kadar mânâsız ve zararlı bir israf olduğu düşünülsün. 


Evet, sarayın hükümdarına gelen hediye bir kuruş olduğu hal- de, kapıcıya dokuz katı bahşiş vermek kapıcıyı baştan çıkarır, ona “Hâkim benim.” dedirtir. Kim fazla bahşiş ve lezzet verirse onu içeriye sokacak, ihtilâle yol açacak, midede yangın çıkaracak, insanı | “Aman doktor gelsin, hararetimi düşürsün, ateşimi söndürsün.” de- | meye mecbur bırakacaktır. | 

İşte iktisat ve kanaat, Allah'ın hikmetine uygun hareket etmektir. 
İktisatlı insan tat alma duyusunu kapıcı hükmünde tutup ona göre i bahşiş verir. İsraf ise o hikmete zıt olduğu için insan hemen tokat yer, | midesi karışır, hakiki iştahını kaybeder. Müsrif kimse yemeklerin çok 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çeşitli olmasından kaynaklanan suni, yalancı bir iştahla yer, hazımsız lık çeker, hastalanır. 


ÜÇÜNCÜ NÜKTE 


İkinci Nükte'de, tat alma duyusu kapıcıdır, dedik. Evet, gaflet içinde olan, ruhen yükselmemiş ve şükür mesleğinde ileri gitmemiş insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Onun vereceği lezzete aldanıp israfa gir. 
memek ve on kat fazla fiyata çıkmamak gerekir. 


Fakat hakiki şükredenlerin, hakikat ve kalb ehlinin tat alma duyusu -Altıncı Söz'deki kıyaslamada beyan edildiği gibi- Cenâb-ı Hakk'ın rahmet mutfağına bir nâzır ve müfettiş hükmündedir. Ö duyu, yiyecekler sayısınca küçük terazilerle Cenâb-ı Hakk'ın çeşit çeşit nimetini tartma ve tanıma, manevi bir şükür suretinde bedene, mideye haber verme vazifesi görür. 

İşte bu sebeple tat alma duyusu yalnız bedene bakmıyor. Kalbe, ruha ve akla da bakması yönüyle onun midenin üstünde bir hükmü ve makamı var. 

İnsan israf etmemek, sırf şükür vazifesini yerine getirmek, Cenâb-ı Hakk'ın türlü nimetlerini hissedip tanımak kaydıyla ve meşru olmak, zillete ve dilenciliğe yol açmamak şartıyla lezzeti isteyebilir. Tat alma duyusunu taşıyan dilini şükürde kullanmak maksadıyla leziz yiyecekleri tercih edebilir. İşte bu hakikate işaret eden bir hadise ve Gavs-ı Azam'ın bir kerameti: 

Bir zamanlar Hazreti Gavs-ı Âzam Şeyh Geylâni'nin (kaddesallâhu ` sirrah) terbiyesinde, nazlı ve ihtiyar bir hanımın bir evladı varmış. O : muhterem ihtiyar kadın, oğlunun hücresine gitmiş, bakmış ki, bir parça kuru, siyah ekmek yiyor. O riyazetten kaynaklanan zayıflığı ka— dının şefkatini uyandırmış, oğluna acımış. Sonra şikâyet için Hazreti Gavs'ın yanına gitmiş. Bakmış ki, Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Kadın nazlı bir şekilde şöyle demiş: 


“Ey Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yiyorsun!” 
Hazreti Gavs tavuğa: La SHE KE demiş. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanmış, tavuk olarak yemek kabından dışarı çıkmış. Sonra Hazre- 


I Allah'ın izniyle kalk (diril). 
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ti Gavs demiş ki: “Ne zaman senin oğlun da bu dereceye irse O 


21 


zaman o da tavuk yesin.? 

Bu hadise, sözüne güvenilir ve emin birçok zâttan Hazreti Gavs gibi harika kerametlere mazhariyeti dünyaca meşhur bir velinin kerameti olarak, yanlışlığına ihtimal bulunmayacak derecede kesin manevi haberlerle nakledilmiştir. 


İşte Hazreti Gavs'ın bu sözünün mânâsı şudur: Ne vakit oğlunun 


ruhu bedenine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olursa ve lezzeti 


şükür için isterse o vakit leziz şeyleri yiyebilir... 





DÖRDÜNCÜ NÜKTE 
“İktisatlı olan -ailece-geçim derdi çekmez.” mealindeki 21.258) El e) 


hadis-i şerifinin sırrıyla, tutumlu ve kanaatli davranan, ailece çok geçim sıkıntısı, zahmet ve zorluk çekmez, «— 

Evet, iktisadın kesin bir bereket ve rahat geçinme sebebi olduğuna o kadar açık deliller var ki, hadde hesaba gelmez.3 Mesela ben bizzat yaşadım, bana hizmet ve arkadaşlık eden zâtların şehadetiyle diyorum ki: İktisat sayesinde bazen bire on bereket gördüm, arkadaşlarım da buna şahit oldular. Hatta dokuz sene -şimdi otuz sene- evvel! benimle beraber Burdur'a sürgün edilen varlıklı zâtlardan bir kısmı, parasızlık yüzünden zillete ve sefalete düşmemem için zekâtlarını bana kabul ettirmeye çok uğraştılar. O zengin zâtlara dedim ki: “Gerçi param pek azdır, fakat iktisadım var, kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim.” Tekrar tekrar ve ısrarlı tekliflerini reddettim. 


Dikkate değerdir ki, iki sene sonra, bana zekâtlarını vermeyi teklif edenlerin bir kısmı israf yüzünden borçlandı. Allah'a hamdolsun, o az para iktisat bereketiyle bana yedi sene kâfi geldi, yüzsuyumu döktürmedi, beni insanlara muhtaç etmedi. Bir hayat düsturum olan “insanlardan istiğna” kaidemi bozmadı. 


Evet, kanaat etmeyen, zillete- mânen dilenciliğe ve sefalete düşebilir. 
A A MAR 


el-Geylâni, Gunyetü't-Tâlibin s. 502; en-Nebhâni, Câmiu Kerâmâti'-Evliyâ 2/203. 
Bkz. Ahmed İbni Hanbel, e/-Müsned 1/447; İbni Ebi Şeybe, el-Musannef 5/331. 
“Harcama yaparken tasarruflu davranmak, geçimin yarısıdır.” anlamındaki hadis için — et-Taberâni, el-Mu'cemü”/-Evsat 7/25; el: eyhaki, Şuabü'l-imân 5/254. 

6 yılı. 
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Bu zamanda israf ile saçıp savrulacak para çok kıymetlidir. Karşılığında 

bazen haysiyet, namus ve rüşvet isteniyor. Bazen dini mukaddesler sa. 

tın alınıyor, karşılığında uğursuz bir para veriliyor. Demek, yüz kuruşluk “bir mala bedel yüz liralık zarar edilir. i 

İnsan eğer iktisatlı davranarak zaruri ihtiyaçlarıyla yetinip masraflarını azaltsa, i] ö pil yö E ŞA A ój sırrıyla ve ,,25Yİ E 513 İs 21435, al Şir YI ayetinin açık beyanıyla, yaşayacak kadar rızkını ummadığı tarzda bulacaktır. Çünkü ayet bunu taahhüt ediyor. Evet, rızık iki çeşittir: 

Biri: Hakiki rızıktır ki, insan onunla yaşar. Bu ayetin hükmü ile o rızık, Allah'ın teminatı altındadır. İnsan iradesini kötüye kullanarak karışmazsa o zaruri rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne de izzetini feda etmeye mecbur kalır. 

İkincisi: Mecazi rızıktır; suiistimallerle zaruri olmayan ihtiyaçlar zaruri hükmüne geçer, insan görenek belâsıyla tiryaki olup onları terk edemez. İşte bu rızık, Rabbani taahhüt altında olmadığı için onu elde etmek, bilhassa bu zamanda çok pahalıdır. İnsan o bereketsiz, uğursuz malı, başta izzetini feda edip zilleti kabullenerek, bazen alçak insanların ayaklarını öpecek kadar mânen dilenci vaziyetine düşerek, bazen de ebedi hayatının nuru olan dini mukaddeslerini feda ederek alır. 


Bu fakirlik ve zaruret zamanında, vicdan sahiplerinin aç ve muhtaç olan hemcinslerinin eleminden duyduğu üzüntü, gayrimeşru bir surette kazanılan o parayla alınan lezzeti, eğer o insanda vicdan varsa, acılaştırır. Böyle acayip bir zamanda, şüpheli mallarda zaruri olanla yetinmek lâzımdır. Çünkü t illa ili 35 ri 5I sırrıyla, mecbur kalınırsa haram maldan zaruri olan kadarı alınabilir; fazlası alınamaz.5 Evet, çaresiz insan, murdar etten doyuncaya kadar yiyemez, 





1 «Bütün mahlükların rızıklarını veren, kâmil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah 
Teâlâ'dır.” (Zâriyât süresi, 51/58). 

2 “Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın.” (Hüd süresi, 
11/6). 

3 Biri, eldeetmek için gayret sarf edilen rızık; diğeri de gayret sarf edilmeden gelen rızık 
olmak üzere rızkın iki çeşit olduğuna dair bkz. el-Cürcâni, Târihu Cürcân s. 366. Ayrıca, | zahir ve batın olmak üzere iki tür rızık olduğuna dair bkz. el-Gazâli, el-Maksadü”l-Esnâ s. 85-86. 

£ “Zaruretler ancak miktarı kadar takdir olunur.” (Bkz. Mecelle s. 12, madde 22). 

Bkz. “Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni 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ancak ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem yüz aç insanın huzurunda tam bir lezzet alarak fazla yenmez. 

İktisadın izzet ve kemâl sebebi olduğuna işaret eden bir hadise: 

Bir zaman, cömertliğiyle dünyaca meşhur Hâtem-i Tâi büyük bir ziyafet verir. Misafirlerine bolca hediye dağıtıp çölde gezmeye çıkar. 
Bakar ki, ihtiyar, fakir bir adam dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş, dikenler vücuduna batıyor, kanatıyor. 

Hâtem ona şöyle der: “Hâtemr-i Tâi büyük bir ziyafet veriyor, hediyeler dağıtıyor. Sen de oraya git, beş kuruşluk çalı yüküne karşılık beş yüz kuruş alırsın.” 

O kanaatkâr ihtiyar cevap verir: “Ben bu dikenli yükümü izzetimle 


AAJ 


çeker, taşırım. Hâtem-i Tâf nin minnetini kabul etmem.” 

Sonra Hâtem-i Tâi'ye sorarlar: “Sen kendinden daha civanmert, aziz birine rastladın mı?” 

Der ki: “Çölde rast geldiğim, iktisada dikkat eden o ihtiyarı kendimden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert gördüm.” 


BEŞİNCİ NÜKTE 


Cenâb-ı Hak kusursuz keremiyle, nimetlerinin lezzetini en fakir insana en zengin insan gibi, gedâya, yani fakire padişah gibi tattırıyor. 
Evet, bir fakirin açlık ve iktisat vasıtasıyla bir parça kuru siyah ekmekten aldığı lezzet, bir padişahın veya zenginin israftan gelen usançla ve iştahsızlıkla yediği en güzel baklavadan duyduğu lezzetten daha fazladır. 

Hayret vericidir ki, bazı müsrif, savurgan insanlar böyle iktisatlı olanları cimrilikle itham ediyor. Hâşâ! İktisat, izzet ve cömertliktir. Cimrilik ve 


a 


zillet, müsriflerin ve savurganların-görünüşteki cömertliklerinin içyüzü- 


dür. Bu risalenin telif edildiği sene? Isparta'daki hücremde cereyan eden ve bu hakikati doğrulayan bir hadise: 





haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki, Allah çokça i bağışlayan, çokça esirgeyendir.” (Bakara sûresi, 2/173). 

Buradaki onurlu tavrı ifade eden bir hadis-i şerif için bkz. Buhâri, müsâkât 13, zekât 50 

büyü” 15; İbni Mâce, zekât 25; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 1/167. 

1935 yılı, 
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Kaideme ve hayat düsturlarıma aykırı bir şekilde, bir talebem iki buçuk okkaya yakın balı hediye olarak almam için ısrar etti. Ne ka. 
dar hediye kabul etmeme düsturumu ileri sürdüysem de ikna olmadı, Mecburen yanımdaki üç kardeşime yedirmek için ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da o baldan iktisat ile otuz-kırk gün üç kişi yesin, tatlısız kalmasın ve getiren de sevap kazansın diye düşünerek, “Alınız.” dedim, Bir okka bal da bende vardı. O üç arkadaşım, gerçi dosdoğru ve iktisadı takdir eden zâtlardı. Fakat her nedense birbirine ikram etmek, her biri ötekinin nefsini okşamak ve arkadaşını kendi nefsine tercih etmek suretiyle, bir bakıma yüce bir hasletle, iktisadı unuttular. İki buçuk okka balı üç gecede bitirdiler. Gülerek dedim ki: 

“O bal ile otuz-kırk gün ağzınızı tatlandıracaktım. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Afiyet olsun.” 

Fakat ben kendi bir okka balımı iktisatlı harcadım. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem de -Allah'a hamdolsun- o kardeşlerimin her birine iftar vaktinde birer kaşık vermem! MSİYE mühim sevaba vesile oldu. 

Görenler, o halimi belki cimrilik saymışlardır. Öteki kardeşlerimin balı üç gecede bitirmelerini bir civanmertlik kabul edebilirler. Fakat cimrilik gibi görünen o vaziyetin altında yüce bir izzet, büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. O israf ve sözde civanmertlik ise vazgeçilmeseydi, dilencilik ve başkalarının eline açgözlülükle, beklentiyle bakmak gibi, cimrilikten çok daha aşağı bir hali netice verirdi. 


ALTINCI NÜKTE 


İktisat ile cimrilik arasında çok fark var. Tevazu, nasıl ki kötü ahlâktan sayılan zillete düşmekten mânen ayrı fakat görünüşte ona benzeyen, övülmüş bir haslettir. Ve vakar, nasıl ki kötü hasletlerden olan kibirden mânen ayrı fakat görünüşte ona benzer, övülmüş bir vasıftır. Aynen öyle de, Hazreti Peygamber'in (aleyhissalâtü vesselam) yüce ahlâkından ve Cenâb-ı Hakk'ın kâinattaki hikmetli nizamının esaslarından olan iktisadın? sefillik, hasislik, açgözlülük ve hırsın bir karışımı i O HAŞİYE Büyükçe bir çay kaşığı ile. 


İktisadın, peygamberliğin yirmi beş parçasından biri olduğuna dair bkz. Ebü Dâvüd, edeb 2; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 1/296. 
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olan cimrilikle hiç alâkası yoktur. Yalnız iina hakikati doğrulayan bir vaka: 


Sahabenin meşhur yedi Abdullah'ından! olan Abdullah İbni Ömer? Hazretleri, Resülullah'ın halifesi Fâruk-u Âzam Hazreti Ömer'in radiyallâhu anh) en mühim ve büyük oğludur, sahabe âlimlerinin en seçkinlerindendir. O mübarek zât çarşıda alışveriş yaparken bir kuruşluk bir meselede iktisat ve ticaretin esası olan emniyet ve istikameti? gözetmek için şiddetli bir şekilde münakaşa etmiş. Bir sahabi onu görmüş ve yeryüzünün şanlı halifesi Hazreti Ömer'in oğlunun bir kuruş için münakaşasını hayret verici bir cimrilik zannederek onun ardına düşmüş, vaziyeti anlamak istemiş. Bakmış ki, Hazreti Abdullah mübarek ine girerken kapıda fakir bir adam görüp biraz onunla meşgul olduktan sonra yanından ayrılmış. Ardından evinin ikinci kapısından çıkarken orada bir başka fakir görmüş. Onun yanında da biraz durup ayrılmış. 
Uzaktan bakan o sahabi merak etmiş. Gidip fakirlere sormuş; 


üşte bir benzerlik var Bu 


“İmam sizin yanınızda durdu, ne yaptı?” 
İkisi de demişler ki: “Bana bir altın verdi.” 


O sahabi, Fesübhânallah! Çarşıda bir kuruş için böyle münakaşa etsin de, sonra evinde iki yüz kuruşu kimseye sezdirmeden tam bir gönül rızası ile versin!” diye düşünmüş. Sonra Hazreti Abdullah İbni Ömer'i görünce demiş ki: | 

“Ya İmam! Bu vaziyeti anlayamadım. Sen çarşıda böyle yaptın, evinde de şöyle yapmışsın.” 


Hazreti Abdullah İbni Ömer cevap vermiş: 


“Çarşıdaki vaziyet iktisadın, aklın hakkını vermenin, alışverişin esa-Si ve ruhu olan emniyetin ve doğruluğu korumanın gereğidir; cimrilik değildir. Evimdeki vaziyet ise kalbin şefkatinden ve ruhun kemâlinden doğan bir haldir. Ne o cimriliktir ne de bu israftır.” 


Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde Abdullah ismiyle anılan iki 

yüz sahabiden en meşhurları yedi Abdullah'tır ki bunlar: Abdullah İbni Abbâs, Abdullah 

İbni Ömer, Abdullah İbni Mes'üd, Abdullah İbni Revâha, Abdullah Ibni Selam, Abdul-N lah İbni Amr İbnü”-Âs, Abdullah İbni Ebi Evfâ'dır (Allah hepsinden razı olsun). 

Abdullah İbni Ömer'in hayatı için bkz. İbni Abdilberr, el-istiâb 3/950-953; Ibni Hacer, s el-isâbe 4/181-187, 

oğru sözlü ve güvenilir tüccarların, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olduğuna dair bkz. Tirmizi, büyü” 3; İbni Mâce, ticârât 1; Dârimi, büyü' 8. 
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İmam-ı Âzam, bu sırra işaret olarak u Y mik pa hd ek Gl:2Y1 demiştir. Yani: “Hak edenlere hayırda iji S a 
İİ sener ” | D israf olmadığı gibi, israfta da hiçbir hayır yoktur 


YEDİNCİ NÜKTE 


İsraf, hırsı netice verir. Hırsın da üç neticesi var. 
Birincisi 
Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik, çalışma şevkini pa —— o yerine şikâyet ettirir, tembelliğe atar. Meşru ve helâl olan az malı 


HAŞİYE terk ettirip gayrimeşru ve zahmetsiz kazanılan malı aratır. Insan o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder. 


İkincisi 
Mahrumiyet ve hüsrandır. Arzu ettiği şeyi elinden kaçırmak, hor 


görülmeye maruz kalmak, kolaylıktan ve yardımlaşmadan mahrum 


olmaktır. Hatta A Cs ya Pai yani, “Hırs, hüsranın ve başarı- 


sızlığın sebebidir.” şeklindeki darbımeseli doğrular. 

Hırsın ve kanaatin tesiri, canlılar âleminde gayet geniş bir düstur ile cereyan ediyor. Mesela, rızka muhtaç ağaçların fıtri bir şekilde kanaat etmeleri rızıklarını onların ayağına getirdiği gibi, 


zorluk ve noksanlık içinde rızka koşmaları, hırsın kanaatin muazzam faydasını gösterir. 


hayvanların hırsla büyük zararını ve 


Hem bütün zayıf yavruların hal tatlı bir gıdanın ummadıkları yerd 


hırsla noksan ve kirli rızıklarına saldırması, davamızı parlak bir şekilde ispat ediyor. 


dilleriyle kanaat etmeleri, süt gibi. 
en onlara akması ve canavarların 


aymun gibi zeki hayvanların T 
Bkz. el-Gazâlî İhyâu Ulümi'd-Din 1/262; el-Kurtubi el- 

> el Münâvi, Feyzu”l-Kadir 5/454. 
Iktisatsızlık yüzünden tüketiciler 


it toplum havat r azalır. Herkes gözünü hükümet 

i , s yatının esası olan Sinat Hareli a = 

, uğrar. O millet de gerileyip alçalır, fakir düşer, lm Masa bni Kays, Kıra d-Dayf 4/301; el 


Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân 7/1 109 


çoğalır, üreticile 


-Meydâni, Mecmeu l-Emsâl 1/214, K 


as 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hırsla rızıklarının peşinde dolaşmalarına rağmen yeterince bulamadıkları için cılız ve zayıf kalması, yine hırsın ne derece zahmet sebebi kanaatin ise ne kadar rahata vesile olduğunu gösterir. d 

Hem Yahudi milletinin! hırsla, faizle, hile dolabıyla rızıklarını zil-Jetli ve sefil, gayrimeşru bir şekilde ve ancak yaşayacak kadar bulmaları, bedevilerin ise kanaatkârca vaziyetleri içinde izzetle yaşamaları ve kâfi rızkı elde etmeleri yine davamızı açıkça ispatlar. 


Hem pek çok âlimin? "ASE ve edibin3 HsvE zekâlarından kaynaklanan bir hırs yüzünden fakirliğe düşmeleri, birçok aptal ve iktidarsızın ise yaradılıştan gelen, kanaatkârca vaziyetleri ile zenginleşmesi,* helâl rızkın iktidar ve iradeye göre değil, acze ve fakrını göstermeye göre geldiğini kesinlikle ispat eder. Helâl vızık, iktidar ve irade ile ters orantılıdır. Çünkü çocukların iktidarı ve iradesi arttıkça rızkı azalır, uzaklaşır, ağırlaşır. 
5 285 ý S5 EE hadisinin sırrıyla kanaat, rahatça geçinmek ve yaşamak 
için bir definedir. Hırs ise bir hüsran ve sefalet kaynağıdır. 


Üçüncüsü 


Hırs, ihlâsı kırar, ahireti kazanmak için yapılan amelleri zedeler. 
Çünkü takva sahibi bir insanda hırs varsa halkın kendisine alâka göstermesini ister. Bunu isteyen ise tam ihlâsı bulamaz. Bu netice çok mühimdir, çok dikkat etmek gerekir. 


l 
2 


Bu hususu ifade eden bazı ayet-i kerimeler için bkz. Bakara sûresi, 2/61, 96. 

HAŞİYE İran'ın adil padişahlarından Nüşirevân-ı Âdil'in veziri, zekâsıyla meşhur bir âlim olan Büzürcmehr'e (Büzürg-Mihr) sormuşlar: 

“Neden âlimler idarecilerin kapısında görünüyor da idareciler âlimlerin kapısında görünmüyor. Halbuki ilim, idareciliğin üstündedir?” Şöyle cevap vermiş; 

“Âlimlerin ilminden, idarecilerin cehaletindendir.” Yani idareciler, cehaletlerinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki, âlimlerin kapısına gidip ilim arasınlar. Alimler ise marifetlerinden mallarının kıymetini bildikleri için idarecilerin kapısında arıyorlar. İşte Büzürcmehr, âlimlerin fakr ve zilletlerine sebep olan zekâlarının neticesi olan hırslarını zarif bir surette tevil ederek bu soruya nazik bir şekilde cevap vermiştir. 


Hüsrev 

ie Bunu doğrulayan bir hadise: Fransa'da ediplere iyi dilencilik yaptıkları için dilencilik vesi ili 

idil Süleyman Rüşdü 


eylemi, el-Müsned 4/385. 
* (Bkz. et-Taberâni, el-Mu'cemü'!- 
-Hafâ 2/133). 


Bu hususu ifade eden bir hadis-i şerif için bkz. ed-D: “Kanaat, bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. > 
Evsat 7/84; el-Beyhaki, ez-Zühd 2/88; el-Aclüni, Keşfü 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Kısacası: İsraf, kanaatsizliği netice verir. Kanaatsizlik ise çalışma şevkini kırar, insanı tembelliğe atar, hayatından şikâyet kapısını açar, sürekli şikâyet ettirir.' WE İhlâsı zedeler, riya kapısını aralar. İzzeti kı. 
rar, insana dilencilik yolunu gösterir. 

İktisat ise kanaati netice verir. ib C J53 éś 05 $56 hadisinin gır. 
rıyla, kanaat eden izzet kazanır. Hem insanı gayret ve çalışmak için cesaretlendirir. İnsanın şevkini artırır, onu çalıştırır. Çünkü mesela bir gün çalışsa, akşam aldığı az bir ücrete kanaat sırrıyla ikinci gün yine 


çalışır. Müsrif ise kanaat etmediği için ikinci gün çalışmaz. Çalışsa da şevksiz çalışır. 


Hem iktisattan gelen kanaat, şükür kapısını açar, şikâyet kapısını kapatır. İnsan daima şükreder. Hem kanaat vasıtasıyla hiç kimseye 


muhtaç olmaz, halkın alâkasını aramaz. İhlâs kapısı açılır, riya kapısı kapanır. 


Ben iktisatsızlığın ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede gördüm. Şöyle ki, dokuz sene önce mübarek bir şehre geldim. Kış mevsimi olduğu için o şehrin geçim kaynaklarını göremedim. Allah rahmet etsin, oranın müftüsü bana birkaç defa dedi ki: “Ahalimiz fakirdir.” Bu SÖZ rikkatime dokundu ve ondan sonraki beş altı sene o şehrin ahalisine daima acıdım. Sekiz sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım. Merhum müftünün sözü hatırıma geldi. “Fesübhânallah!” dedim, “Bu bağların mahsulü şehrin ihtiyacının pek üstündedir, bu şehrin ahalisinin çok zengin olması gerekir.” Hayret ettim. Beni aldatmayan ve hakikatleri kavramakta rehberim olan bir hisle anladım ki: İktisatsızlık ve 


israf yüzünden bereket kalkmış, bu sebeple adar zenginliğe rağmen 


.. .. KK . e . . 99 . 
© merhum müftü “Ahalimiz fakirdir.” diyordu. 


= gs Mass 


Evet, zekât vermek ve kanaat etmek, tecrübeyle sabittir ki, mal- da bereket sebebi olduğu gibi,’ 


bereketin kaybolmasına sebepti 


1 


israf etmek ve zekât vermemek de r. Buna sayısız örnek vardır. 


HAŞİYE Evet, hangi müsrif ile görüşsen şikâyetler işiteceksin. Ne kadar zengin olsa da dili yine şikâyet edecektir. Çok fakir fakat kanaatkâr biriyle görüşsen şükür işiteceksin. 
“Kanaat eden aziz olur: tamah eden zillete düşer.” Bkz. İbnü”-Esir, en-Nihâye fi Ğarîbi’l-Hadis 4/114; ez-Zebidi, Tâcü”l-Arüs 22/90 (k-n-a maddesi). 

Malın zekâtını vermenin, onu korumaya almak olduğuna dair bkz. et-Taberâni, el- 


Mu'cemü”!-Kebir 10/128; et-Taberâni, el-Mu'cemü”l-Evsat 2/ 161, 274; el-Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübrâ 3/382, 4/84. 
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islam bilginlerinin Eflâtun'u, hek meşhur dâhi Ebü Ali Ibni Sina ya 


d j E ayetini şöyle tefsir etmiştir: 


imlerin şeyhi ve f; 
e fil P niz tip n ozofların üstadı 


oktasında Y 3 Vğizdiş | 
SİN a SİZİ eas er e 
İS a aram TES İN Kez 
Yİ ATI o»: Mn. la 7 m 
ÇAPAN iğ ği bla İSİ Ğİ dig ál JE elle YES a YL İİ a 
Yani, “Tıp ilmini iki satırda topluyorum, s 


| özün güzelliği kısalığın. 
dadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra d — e eği kısalığın ge © 





> ağ mia 1 Ört-beş saat kadar bir şey eme. Şila sindirimdedir. Yani kolayca sindireceğin miktar, ye. Nefse 
| ye mideye en ağır ve yorucu hal, yemek üstüne yemektir.”3 Haşive 


Hayret verici ve ibretli bir tevafuk: 


İktisat Risalesi'nin ayrı ayrı nüshalarını, üçü acemi olan beş-altı farklı kâtip ayrı ayrı yerlerde yazdı. Birbirinden uzak, hatları birbirin- 


den farklı, elifleri hiç düşünmeden yazdıkları her bir nüshanın elifleri duasız elli bire, dua ile beraber elli üçe tevafuk etti. Bunun, İktisat Risalesi'nin telif ve çoğaltılma tarihi olan Rümi takvime göre elli bir ve Hicri elli üç tarihine“ tevafuku şüphesiz rastlantı olamaz. İktisattaki be- 


reketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye, “İktisat Senesi” ismi lâyıktır. 


Evet, zaman, iki sene sonra iktisadın bu kerametini İkinci Dünya 


Savaşı'nda her taraftaki açlık, tahribat ve israflarla insanlığın iktisada mecbur olmasıyla ispat etti. 
ESEN çekil ES Sİ) Gake u Y) G de Y cbk 


| 


pa 


2 iin; için fakat israf etmeyin.” (A'râf süresi, 7/31). Em 
enzer ifadeler için bkz. İbni Kayyim, et-Tıbbü'n-Nebevi s. ; 
3 çin bkz. Ibni Kayyim, 
am Yani, vücuda en zararlı sey, dört-beş saat ara vermeden yemek yemek veyahut 
4 a almak için çeşitli yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır. 
35 yılı, i 
Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla ilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.” (Bakara süresi, 2/32). 
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